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Op de valreep hebben Arie en Koos de MTB-rit in Bergen op Zoom verzet naar 
zaterdag omdat er voor zondag storm en veel regen voorspeld werd. 
Met dank aan Gert en Michel die op het laatste moment alle info kanalen van TCVP 
aangepast hebben zodat iedereen op de hoogte kon zijn van de wijziging. 
 
Er werd gestart bij brasserie de Berk een bekend punt voor velen, we passeren dit 
punt n.l. als we de route naar “Het Appeltje” rijden op de racefiets. Zodra we arriveren 
zien Raymond en ik een picknick tafel, mooi plekje om onze fietsschoenen e.d. aan 
te trekken. Blijkt op deze tafel en bank een laagje ijs te liggen. Dus koude start.  
 
Nadat we gestart waren was het even zoeken naar het parcours maar daarna 
kunnen we los. Het eerste gedeelte was door de bossen afwisselend vlak en 
geaccidenteerd zo waren er onverwachte klimmen en omdat we geen parcours-
kennis hadden werden we op sommige klimmen verrast door de steilheid en 
boomwortels dus als je hier in de verkeerde versnelling zat of wegglipte op zo’n 
wortel dan viel je stil. 
Na wat omzwervingen door de bossen bereikten we Col du Kragge een beetje 
vergelijkbaar met de ons wel bekende Col du Vam in Drenthe. Als je je klim 
kwaliteiten of uithoudingsvermogen wil testen dan is dit een prima locatie.  
Slecht 3 van ons hebben het volledige parcours af kunnen leggen. Op gegeven 
moment stonden een aantal van ons waaronder ik naar adem te happen en hebben 
hier en daar stuk afgesneden. 
 

Een klein voorbeeldje (zie foto’s) je klimt voor de zoveelste keer 
naar boven daalt dan af, gebruikt de snelheid om onderin door 
steile houten bocht te rijden om vervolgens weer het hele stuk 
naar boven te klimmen. 
Na Col du Kragge gaan we andere 
kant van de snelweg verder om 
uiteindelijk door de bossen via 
vliegveld Woensdrecht na vele 
omzwervingen door de bossen terug 
te keren op de weg langs het Appeltje, 

hier geen koffie, we hebben besloten om door te rijden 
naar de auto’s met nog een extra rondje rondom het meer 
met de verrassende klimmetjes konden we ons na 35 km 
bij eindpunt omkleden. Om daarna bij de Brasserie te 
genieten van een lekker bakkie.  
 
Achteraf was het een zeer goede beslissing om voor deze dag te kiezen. We hadden 
prachtig weer (zie foto) al was de start fris maar na wat inspanning had je daar in de 
bossen en op de heide met de zon totaal geen last van. We waren het er met z’n 
allen over eens dat het een prachtige tocht was in mooie omgeving.  
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